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Voorwoord 
 
Hoofdstuk 1 
Immanuël 
 De profetie van Jesaja 
 Het verleden en de toekomst 
 
Hoofdstuk 2 
Hij zal groot zijn - 1 
 Wonderlijk, Raadsman 
 Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst 
 
Hoofdstuk 3 
Hij zal groot zijn - 2 
 Groot in Wezen, liefde en kracht 
 
Hoofdstuk 4 
Hij zal groot zijn - 3 
 De grote Herder en de grote Koning 
 Hij zal groot zijn 
 
Hoofdstuk 5 
De eerste woorden van Jezus 
 In de tempel 
 Kruis, het Woord 
 
Hoofdstuk 6 
De aangewezen Persoon 
 De Gezalfde 
 Zie, Ik kom ... 
 
Hoofdstuk 7 
De Leeuw uit de stam Juda 
 Scepter, heersersstaf, Silo 
 Ezel, de man van God uit Juda 
 
Hoofdstuk 8 
Jezus Christus, het Lam van God: gaaf! 
 Het Woord is vleesgeworden 
 Geen gebrek, volkomen gaaf! 
 
Hoofdstuk 9 
Wie is het waard ...? (Openbaring 5) 
  
Hoofdstuk 10 
Het spreken in gelijkenissen 
 Waarom spreken in gelijkenissen? 
  
Hoofdstuk 11 
Waarom liep Petrus op het water? 
 Tekenen en wonderen 
 Toekomst 
 
Hoofdstuk 12 
Hebt u Mij echt lief? 
 Johannes 21:15-17 
 Mattheüs 26:30-35 
 
Hoofdstuk 13 
De levende Steen 
 Genesis 2:12 en Genesis 28 
 Exodus 17, 24, 33, etc. 
 
Hoofdstuk 14 
Wat moeten wij drinken? 
 Bitter 
 Hout 

 
 
Hoofdstuk 15 
Water uit de Rots 
 Gebrek aan water, Mozes ongehoorzaam 
 De Engel van de HEERE vaart op in het vuur 
 
Hoofdstuk 16 
Water wordt wijn 
 Een teken 
 De derde en de zevende dag 
 
Hoofdstuk 17 
Elisa en de spotters 
 Wondertekenen van Elisa 
 Waarom tweeënveertig? 
  
Hoofdstuk 18 
Jeremia: tranen van verdriet ... en van vreugde! 
 Oordeel terecht 
 Vissers en jagers 
  
Hoofdstuk 19 
Uit de schaapskooi ... in de vrijheid! 
 Betekenis voor Israël, andere schapen 
 Ezechiël en herstel 
 
Hoofdstuk 20 
Het geloof is uit het horen 
 Voorbeelden uit het verleden 
 Aandachtig luisteren 
 
Hoofdstuk 21 
Genade op genade 
 Genade en waarheid, wet en genade 
 Volmaakt, genade op genade 
 
Hoofdstuk 22 
Over de wet en de sabbat 
 De tien geboden en wetsonderhouding 
 Sabbat en het Woord recht snijden 
 
Hoofdstuk 23 
De Paulinische boodschap 
 Afwijzing van de leer van Paulus 
 Volle kennis 
 
Hoofdstuk 24 
Rijkdom 
 Huishouding van de genade 
 De rijkdom van Zijn genade 
 
Hoofdstuk 25 
Het geheimenis van het evangelie: Strijd! 
 Niet naar de Schriften 
 Strijd en overwinning 
 
Hoofdstuk 26 
Als een engel van het licht! 
 Slang en de koperen slang 
 Ezechiël 28 en Jesaja 14 
 Benamingen 
 Waarheid 
 Petrus als 'satan' 
 Engel van het licht 
 Brullende leeuw, schijn-apostelen 
 Jeremia en Hananja 
 Bedrieglijke arbeiders 
 Pseudo 


