
Inhoudsopgave Twaalf unieke gelijkenissen - Lukas 7-18 
 

Voorwoord 
 
Hoofdstuk 1 - Twee schuldenaars 
 De uitleg van de Here 
 Waar staat u? 
 Uw geloof heeft u behouden 
 
Hoofdstuk 2 - De barmhartige Samaritaan 
 De gangbare uitleg 
 Een vraag uit het publiek 
 De gangbare uitleg is onjuist 
 Afdalend en beroofd 
 Een priester en een Leviet 
 Een Samaritaan 
 Ontferming 
 Een slotvraag en een opdracht 
 
Hoofdstuk 3 - Onbeschaamdheid 
 De gangbare uitleg 
 Het tekstverband 
 Iets dubbelzinnigs 
 Het punt van de vergelijking 
 Heilige geest 
 
Hoofdstuk 4 - De rijke dwaas 
 Het opschrift en de aanleiding 
 Vreemde kanten 
 De symbolen 
 Een mogelijke verklaring 
 Slotwoord 
 
Hoofdstuk 5 - De onvruchtbare vijgenboom 
 Ontleend aan het O.T. 
 Drie jaar vrucht gezocht 
 Geen vrucht gevonden 
 Hak hem om 
 Graven en bemesten 
 Het voorafgaande en het vervolg 
 Slotwoord 
 
Hoofdstuk 6 - Zes gelijkenissen die een eenheid 
vormen 
 Eén gelijkenis, of twee? 
 Twee gelijkenissen, of drie? 
 Drie gelijkenissen, of vier? 
 Vier gelijkenissen, of vijf? 
 Na vijf verhalen een slotwoord 
 
Hoofdstuk 7 - Het verlorene 
 Overeenkomsten 
 Verschillen en verrassende kanten 
 Het verlorene 
 De vinders 

Achtergelaten 

Hoofdstuk 8 - De verloren zoon 
 Veel details 
 De hoofdpersonen 
 Voor Israël 
 De jongste vertrok 
 Hij verkwistte alles en begon gebrek te lijden 
 Kwam tot zichzelf 
 Het vaderhart 
 Vreugde in huis 
 De oudste was onwillig 
 Het slotwoord van de vader 

Conclusie 
 
Hoofdstuk 9 - De onrechtvaardige rentmeester 
 Vreemde kanten en de sleutel 
 Een opdracht of een vraag? 
 De Here gaf Zelf antwoord 
 De Mammon 
 Het slot van het betoog 
 Besluit 
 
Hoofdstuk 10 - De rijke mens en de arme Lazarus 
 Een rijke en een arme 
 Zij stierven 
 Een grote kloof - Onafwendbaar? 
 Een letterlijke opvatting leidt tot dwalingen 
 
Hoofdstuk 11 - Nutteloze slaven 
 Aanleidingen tot vallen 
 Vergevensgezindheid 
 Meer geloof? 
 Heer en slaaf 
 
Hoofdstuk 12 - De onrechtvaardige rechter 
 De bedoeling van de Here 
 Een vasthoudende weduwe 
 De opdracht van de Here 
 Een somber toekomstbeeld 
 Het geloof en moedeloos worden 
 Hoe het (echte) rijk zal komen 
 Waarom bidden? 
 De symbolen uit de gelijkenis 
 Mijn tegenpartij 
 
Hoofdstuk 13 
De Farizeeër en de tollenaar 
 De houding van de Farizeeër 
 Waarin de twee van elkaar verschilden 
 Onjuiste conclusies 
 Gerechtvaardigd 
 Slotwoord 
 
Nawoord

 


