
Inhoudsopgave 
 
Inleiding (Hoite Slagter) 
 
Hoofdstuk 1 (Hoite Slagter) 
Hoe gaan wij met het ons toegesproken Woord om? 

De eerste en de laatste toespraak in de Bijbel 
 De Bijbel is Gods Woord 
 Geen ontknoping 
 Zijn Woord is op mijn tong 
 Verborgen en geopenbaard 
 Wat doet het Woord (met) ons? 
 Verschillende reacties 
 Berea en Troas 
  A. De Bereërs 
  B. Het voorval met Eutychus  
 
Hoofdstuk 2 (Peter Slagter) 
De toespraak van Mozes 
 Ongeloof van Israël  
 Gods Woord staat vast  
 Israël is een voorbeeld van hoe het niet moet 
 Voorbeeld van hoe het wel moet 
 God voorzag veertig jaar lang 
 De zegen ... en de vloek, 'uit het land' 
 Maak het hart vet 
 Maar er is hoop! 
 
Hoofdstuk 3 (Hoite Slagter) 
Afscheidsrede van Jozua 
 Sichem 
 De toespraak 
 Jozua, de dienaar van de HEERE 
 De Hebreeuwse slaaf 
 De dienaar sterft 
  Mozes,  Jozua en David 
 Dé Dienstknecht 
 
Hoofdstuk 4 (Job Ekhart) 
De toespraak van Jotham 
 Regels voor de koning 
 De toespraak van Jotham 
 Olijfboom, vijgenboom, wijnstok en 
 doornstruik.  
  Olijfboom 
  Vijgenboom 
  Wijnstok 
  Doornstruik 
 Wat zeggen die bomen óns? 
  Olijfboom 
  Vijgenboom 
  Wijnstok 
  Doornstruik 
 
Hoofdstuk 5 (Peter Slagter) 
Salomo's woorden bij de inwijding van de tempel 
 Het volk zal terugkeren naar het land 

 De vijand zal zich over hen ontfermen 
 Goedkeuring door middel van vuur 
 De aantallen offerdieren 
 Loofhuttenfeest 
 Tempel 
 
Hoofdstuk 6 (Hoite Slagter) 
De Bergrede 
 Het koninkrijk 

Verschillende bergreden 
 Achtergrond van de Bergrede 
 Enkele dingen uit de Bergrede 
 De werkers van de wetteloosheid 
 
Hoofdstuk 7 (Peter Slagter) 
Rede tot Farizeeën en Schriftgeleerden 
 Wet van God of overlevering 
 Kosmische strijd 
 De toespraak over/tot de elite in Mattheüs 23 
 Wee u 
 Zonen van de boze 
 Slaaf van de overlevering 
 Samaritaan 
 
Hoofdstuk 8 (Hoite Slagter) 
De afscheidsrede van de Heere Jezus 
 Achtergrond 
 Het Pascha en de 'planning' daarvan 
 Het uur was gekomen 
 Kerkelijke instellingen 
 Drie dagen en drie nachten 
 Judas 
 'Volbracht' terwijl het nog moet gebeuren 
 
Hoofdstuk 9 (Peter Slagter) 
De (eerste) toespraken van Petrus 
 De eerste toespraak 
 De tweede toespraak van Petrus 
 De derde toespraak van Petrus 
 
Hoofdstuk 10 (Hoite Slagter) 
De toespraak van Stefanus 
 Verworpen 
 Wie is Stefanus? 
 Een dienstknecht van God móet spreken 
 Het getuigenis breidt zich uit 
 Saulus was onwetend 
 Gezindheid van Christus 
 
Hoofdstuk 11 (Peter Slagter) 
Toespraken van Paulus 
 Toespraken van Paulus 
 In Rome 
 
Tot slot (Hoite Slagter) 


