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Inleiding 
 
De partij voor de mensen  

Groeien om klein te worden 

Houd moed, want we staan niet alleen 

Gegist bestek?  

Licht 

De mensheid wordt steeds meer in vrees en angst 
gehuld 

Een kikker met uitstraling?  

De Heere God laat ons niet maar wat aanmodderen 

Wat is Gods gave?  

Een gelovige moordenaar?  

Onze Verlosser had wél een ruimschoots toereikend 
vermogen 

Oogsten 

 
 

Was Paulus een influencer?  

"Ik zal u niet als wezen achterlaten" (Joh. 14:18)  

Diplomatieke onschendbaarheid 

De symboliek van de stratenmaker 

"... want Ik heb veel volk in deze stad" (Hand. 18:10)  

Vreemdelingen en bijwoners? Zij wel, maar wij niet 

Gehaald, gedragen en in veiligheid gebracht 

Leven onder de beschermende begeleiding van de 
Heere God 

Eenzaam, maar nooit alleen 

Omzien naar elkaar als gelovigen? Noodzaak!  

Samen  

'Welgelukzalig' - wat een mooi woord!  

Liefde van één kant?  

Wij zijn hergebruikers 


