
Inhoudsopgave "Het Wonder van het Licht" 
 
 
 
 
Inleiding 
 
Hoofdstuk 1 
En God zei: "Laat er licht zijn! En er was licht" 
 Gods spreken 
 Er zij licht 
 Grondbetekenis 
 Christus, hét Licht 
 
Hoofdstuk 2 
Licht en kennis 
 Parkiet of Parakleet? 
 Woord en licht 
 Kennis is anders dan licht 
 
Hoofdstuk 3 
Licht en duisternis 
 God en Mens 
 
 

 
 
 
 
Hoofdstuk 4 
Wandelen in het Licht 
 Beeldspraak en symboliek 
 De HEERE God, de eerste Wandelaar 

in het Licht 
 Henoch 
 Noach 
 Onze wandel 
 
Hoofdstuk 5 
Licht in het licht van Paulus 
 Ontoegankelijk licht 
 Verlichte ogen 
 Licht in de Heere 


